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‘de paarden

Robert Redford |egde in de "Ik ben een nuchtere Hollandse vrouw en sta met

: ; beide benen op de grond,” zegt dierenfluisteraar
film De PGOFdQI’)f/UIS[E’I’GGI’ Mieke Zomer (48) uit Haaksbergen. “Ik voer ge-

Op een bijzondere manier woon mijn vak uit, net als ieder ander.” Maar wel
contact met paa rden. een heel bijzonder vak, volgens Mieke. “Als men-
Maar er ZIJ nn Og veel meer sen eens zouden weten wat voor moois er

i . g . allemaal kan ontstaan door te fluisteren. Het is
fluisteraars’ a Ct'ef’ geweldig, prachtig,” vertelt ze met stralende

op verschillende gebieden : ogen. “Dieren worden begrepen en kunnen

zelfs worden genezen van ziektes!” Ze legt uit

wat fluisteren precies inhoudt: “Luisteren naar

woorden die niet hoorbaar worden uitgesproken,

maar die er wel zijn. Het is als een gedachte
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fluisteraar..

lezen, telepathie. Bij telepathisch contact maakt
het niet uit of het desbetreffende dier om de hoek
woont of in Afrika. Afstand is niet relevant.”

Dat het best zweverig klinkt, geeft ‘de dieren-
tolk’ zelf ook toe. “Als je me tien jaar geleden had
verteld dat ik nu dit werk zou doen, had ik hard
gelachen. Tk ben van oorsprong zakenvrouw en
moest nooit iets van ‘het spirituele” hebben.”

Mieke veranderde van gedachte toen ze een
cursus ‘alfatraining’ deed, waarbij meditatie
een onderdeel was. “Op basis van een naam en
een woonplaats was ik in staat om iemand tot

in detail te beschrijven. Alles wat ik zag bleek

te kloppen. Ik stond perplex, wist niet wat me
overkwam. En wat nog opmerkelijker was: alle
andere cursisten konden dit ook.” Ze is niet di-
rect als fluisteraar aan de slag gegaan. “Ik wist
niet zo goed wat ik ermee aan moest, maar was
wel nieuwsgierig. Daarom ben ik de cursus
‘Communiceren met Dieren’ gaan volgen. Ik
dacht: als ik zo gemakkelijk met mensen contact
maak, kan ik dat misschien ook met dieren.”

De cursus was een succes, maar Mieke had nog
steeds twijfels. “Tk was bang om voor schut te
gaan,” vertelt ze. “Totdat ik op een dag van mijn
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zus een foto kreeg toegestuurd van iemand die
zij kende wiens kat al drie maanden vermist
was. “Mijn zus dacht dat ik kon helpen, maar ik
twijfelde.” Mieke liet zich uiteindelijk toch over-
halen. “Ik zocht contact met de kat en kreeg veel
informatie over zijn oude woonplek. Dat er licht-
gele muren waren en waar de kattenbak precies
stond. Toen ik de informatie checkte bij de baas-
jes van de kat, gingen mijn haren recht overeind
staan. Alles klopte. Ik zocht opnieuw contact en
het dier vertelde me dat hij op een boerderij was
en dat hij vanzelf zou terugkomen. Dat deed hij
ook na een paar maanden. En op het moment dat
de kat weer voor de deur zat, rook hij van zijn
staart tot snuit naar paarden...”

Langzaamaan durfde Mieke zich aan het fluis-
teren over te geven en kreeg ze steeds meer
klanten. “Ik ben nog steeds zenuwachtig bij elk
consult, maar dat is normaal, denk ik. Zou Marco
Borsato ook niet voor elk concert gespannen
zijn?”

Mieke krijgt alleen maar positieve reacties van
haar cliénten. “Mijn paard Mayra was lange

tijd onhandelbaar,” vertelt Annemiek van der
Wetering (38). “Ik wist niet wat ik met haar aan
moest. Uiteindelijk ben ik, toen ik echt ten einde
raad was, naar Mieke Zomer gestapt. Ik geloofde
eigenlijk niet in mensen die met dieren praten.
maar goed: ik moest toch iets proberen. Mieke
kon in detail aangeven waar de problemen zaten:
mijn paard had onder andere last van haar wer-
velkolom. Ik heb er een chiropractor voor paar-
den bijgehaald en daarna is het gedrag van Mayra
totaal omgeslagen,” zegt Annelies.

Ook onze eigen prinses Irene heeft het fluisteren
ontdekt. In 1995 schreef zij het boek Dialoog met
de natuur en werd ze ‘de prinses die met bomen
praat’.

“yeel mensen doen er lacherig over, maar waar-
om:” zegt Jeroen Heindijk, die zelf een gerenom-
meerd boomfluisteraar is. “Waarom zou je niet
met een boom kunnen communiceren?” Jeroen
kwam er zeventien jaar geleden achter dat hij een
soort contact had met bomen. “Ik werd vreemd
aangekeken. In het begin heb ik in een interview
een ervaring beschreven: er zou bij mij in de
straat een boom worden gekapt. Op het moment
dat ’s ochtends de kettingzaag in de boom werd

gezet, werd ik wakker. Niet van de kettingzaag,
maar van een gil in mijn droom: ik hoorde de
boom schreeuwen. Toen mijn toenmalige baas
het interview las, raakte ik mijn baan kwijt.”
Maar juist zijn ontslag stimuleerde de boom-
fluisteraar om zich nog meer op bomen te gaan
richten. “Ik zeg niet dat een boom een ik heeft,
dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ze wat te
vertellen hebben. Pas als mensen zich daarvoor
openstellen, kunnen ze contact met de boom
maken.” Jeroen heeft zich inmiddels zo ver ont-
wikkeld dat hij beleidsmakers adviseert over het
kappen en aanplanten van bomen. “Ook verzorg
ik tochten door het bos. Ik neem mensen mee en
laat hun zien dat zij ook kunnen voelen wat ik
voel bij een boom.”

De bekendste fluisteraar van Nederland is on-
getwijfeld de Schotse Derek Ogilvie: de man die
met baby’s praat. Maar volgens Mieke Zomer
maakt het niet uit met wie of wat je praat als je
het fluisteren eenmaal kunt. Ze geeft cursus-
sen waarbij ze de aangeboren telepathische en
intuitieve vermogens van mensen traint. Tijdens
de cursus leren mensen tijdens 45 oefeningen de
basisprincipes van het veilig communiceren met
dieren. “Er zijn hier vijfhonderd mensen geweest
en bij één procent van hen is het niet gelukt,”
vertelt Mieke. “Maar bij de andere 495 wel en
geloof me: het is machtig om te zien wat er met
al die mensen gebeurt.” Bomenfluisteraar Jeroen
Heindijk denkt er net zo over. “Ik heb in zeven-
tien jaar tijd bij achtduizend mensen gezien dat
ze in staat zijn contact te maken met een boom.
Ik denk wel dat er gradaties in zijn. Sommige
mensen hebben een hoger meditatiegehalte dan
anderen. Ze kunnen zich gemakkelijker afslui-
ten van hun ratio.” Mieke: “Het is net alsof je op
dansles gaat. ledereen kan het. De één is alleen
net een beetje soepeler dan de ander.”

Dat iedereen kan leren fluisteren vond Karin
Rossen (35) maar moeilijk te geloven. “Altijd als
ik Derek Ogilvie op televisie zag, besefte ik: dat
wil ik ook. Maar ik dacht: het is een gave. Dat
heb je of dat heb je niet. Totdat ik van mensen uit
mijn omgeving hoorde dat er speciale cursussen



zijn waar je het fluisteren kunt leren.” Na wat
googelen kwam Karin bij Mieke Zomer terecht.
“Tijdens de cursus bleek dat ik het inderdaad ook
kan. Tk heb zelfs met mijn oma van 93 gefluis-
terd, die toen in coma lag.”

Inmiddels werkt Karin naast haar werk als leer-
kracht op een basisschool geregeld als baby/
kindfluisteraar. “Ik heb nu zo’n twee tot drie
consulten per week en ik vind het geweldig om te
doen.” Of ze nu een professioneel fluisteraar is?
“Tja, ik vind het moeilijk om te zeggen wanneer
het moment komt dat je jezelf professioneel mag
noemen,” zegt Karin twijfelend. “Volgens mij
kan iedereen zich de titel aanmeten, maar of je
een goede fluisteraar bent blijft de vraag.”

Dat de term ‘fluisteraar’ soms voor verwar-

ring kan zorgen, heeft hondenfluisteraar Klaas
Wijnberg ondervonden. “Ik heb tien jaar lang
het alleenrecht gehad op de naam hondenfluis-
teraar,” vertelt hij. Klaas schreef twee boeken:
De hondenfluisteraar en De puppyfluisteraar.
In deze boeken en tijdens workshops legt Klaas
uit hoe je een betere band met je viervoeter kunt
opbouwen. “Door op een natuurlijke, eerlijke,
primitieve en emotionele manier te communi-

'Een hond is niet op taal ingesteld,ﬁ #

via oogcontact en handgebaren’

ceren met je hond. Dat communiceren gebeurt
door oogcontact en handgebaren. Een hond

is namelijk niet op taal ingesteld,” zegt Klaas.
Vandaar het ‘fluisteren’ met de hond. “De laatste
tijd komen er mensen naar mij toe die willen dat
ik telepathisch contact maak met hun hond,”
vertelt hij. “Maar dat kan ik helemaal niet en
daar geloof ik ook absoluut niet in. Een dier heeft
een totaal andere hersentextuur. Hoe is het dan
mogelijk dat mensen met dieren pratent”

Er zijn meer mensen die sceptisch tegenover

al het gefluister staan. Ook medium Anneke
Klaassens heeft haar bedenkingen: “Het is be-
langrijk om duidelijk verschil te maken tussen
een medium en een fluisteraar. Een medium
maakt contact met overleden personen, een
fluisteraar in principe niet,” vertelt Anneke.

“De informatie van een fluisteraar is lastig con-
troleerbaar. Als ik bijvoorbeeld als medium zeg:
‘Ik heb contact met je oma die drie keer in haar
leven een beroerte heeft gehad en elke dag een
stuk gebak at,” dan weet je voor 99% zeker dat ik
contact met je oma heb. Als een fluisteraar zegt:
‘De baby wil liever aan de andere kant van de
kamer slapen,’ is die informatie veel lastiger te
checken.”

Om dit probleem te voorkomen hanteert baby-
fluisteraar Karin Rossen bij elk consult een reeks
controlevragen. “In het begin stelde ik er wel
dertig aan het kind. Bijvoorbeeld ‘wat is je lieve-
lingseten’ of ‘hoe zit je kamertje eruit’. Allemaal
vragen die ik bij de ouders kan checken en waar-
op alleen zij het antwoord weten. Dat is voor
hen een bevestiging dat ik echt contact heb met
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Fluisteren is iets
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wat iederee

het juiste kind,” zegt de fluisteraar. “Ik sta nog
steeds versteld als ik tot in detail kan vertellen
hoe een babykamer eruitziet.” De controlevra-
gen zijn niet het enige bewijs dat de fluisteraar
echt met de kinderen praat. “Ik heb een keer

s avonds met een jongetje van vier gefluisterd,
die maar niet wilde gaan slapen. Na mijn fluis-
tergesprek met het jongetje, sprak ik zijn moe-
der via de telefoon en vertelde haar wat hij mij
had verteld. Een van zijn zinnen was: “Mama

is zo lief en ik wil eigenlijk het liefst heel de dag
met haar neuzen.” ‘Mama is lief’ kan natuurlijk
door meer kinderen worden gezegd, maar het
woord ‘neuzen’ is wel heel specifiek. Het bleek
dat het jongetje inderdaad heel vaak met zijn
moeder neust. Dit wist ik niet, want ik wil altijd
zo min mogelijk informatie over het kind: alleen
een foto, een geboortedatum en een naam. Na
het gesprek met de moeder werd het jongetje
om 23.00 uur wakker en zei tegen zijn moeder:
‘Mama, je bent zo lief en ik wil heel de dag met
je neuzen, maar nu ga ik slapen, want ik ben zo
moe van al dat geklets.” Het jongetje is daarna
in slaap gevallen en heeft nooit meer problemen
met slapen gehad.”

-

n kan leren’

Praten met dieren, baby’s en bomen. Het blijft
iets wonderbaarlijks. Maar Annemiek van der
Wetering bijvoorbeeld is tot op de dag van
vandaag blij dat ze met haar paard Mayra naar
fluisteraar Mieke Zomer is gestapt. “Ik snap nog
steeds niets van het fluisteren. Ik blijf het raar
vinden, maar als ik kijk naar de resultaten, naar
de problemen die erdoor worden opgelost, vind
ik het fenomenaal. Fluisteren is voor mij bijna
een nieuwe vorm van geneeskunde.”

Misschien is nieuwe geneeskunde een stapje te
ver, maar de fluisteraars zijn wel allemaal van
mening dat het zweverige eraf moet. Jeroen
Heindijk: “Praten met bomen, planten en dieren
is echt niet iets van de laatste tien jaar, hoor.
Vroeger werd het alleen heimelijk gedaan en dat
hoeft nu niet meer.” Mieke wordt bijvoorbeeld
ook bezocht door dierenartsen. “Daardoor raakt
het fluisteren meer geaccepteerd. Fluisteren is
iets heel concreets, iets praktisch wat mensen
kunnen leren, maar vooral moeten doen. Er zal
een nieuwe wereld voor hen opengaan.”

tekst: steffie taal. fotografie: anp, istock




